De Stroom 04.10.2022

De tocht van dinsdag 4 oktober ging naar ‘De Stroom’ in Oirschot. Zoals altijd waren
er weer een korte route van 26,2 kilometer en een wat langere versie van 27,5 km.

Op de plaats van samenkomst op het Dorpsplein was Ronnie wederom aanwezig om
kleine klusjes te klaren en vele banden op te pompen. Daar werd weer gretig gebruik
van gemaakt.

We vertrokken met schitterend weer, zonnig met een heerlijk briesje. Dat ging dus
een prachtige tocht worden. We reden in drie groepen langs een prachtige natuur,
waar de bomen en struiken hun prachtige warme tinten tentoonstelden. Het was een
prachtig uitgestippelde tocht van Will!

Aangekomen bij ‘De Stroom’ wachtte ons een heerlijk en gezellig terras waar het
goed toeven was. De Educatieve Viskwekerij ‘De Stroom’ ligt midden in natuurgebied
Het Groene Woud en dankt zijn naam aan het kronkelende riviertje De Beerze waar
het aan grenst. Het bedrijf ligt in een fraai beeklandschap vlakbij het pittoreske
Oirschot.

Men kan bij ‘De Stroom’ educatieve wandelingen en excursies maken, kinderfeestjes
houden en er is zelfs vergaderruimte. Er worden hoofdzakelijk meervallen gekweekt.
De eigenaar was zo vriendelijk een meerval te laten zien. ledereen was een beetje
verbaasd over de vele snorharen. Ik zie hem niet op mijn bord liggen! Na een mooie
uitleg was het tijd om weer richting Best te rijden.

Wat was het een prachtige tocht met veel zon en goed geluimde deelnemers. Ook op
deze tocht werden wij weer veilig naar Best begeleid. Want: zonder vrijwilligers geen
tocht! Namens iedereen hartelijk dank voor jullie inzet.

In november gaan we, als het weer het toelaat, naar Brasserie en Kapel Montfort in
Oirschot.

Tot die tijd: pas goed op elkaar en op jezelf.

Alida van Alfen, 09.10.2022






